
Noorderkerk • Zuiderkerk • Kruispunt • Eben Haëzer • Kruiskerk
Nieuw-Amsterdam Veenoord / Erica / Klazienaveen / Nieuw-Dordrecht / Zwartemeer

GEZAMENLIJKE DIENSTEN
 
2023
17 september, 10.00 uur	 Zuiderkerk, Nieuw-Amsterdam	 Startzondag	
15 oktober, 10.00 uur	 Kruiskerk, Klazienaveen	 Mannenkoor 	
		  Valerius
1 november 19.30 uur	 Kruispunt, Erica	 Dankdag
5 november 10.00 uur	 Noorderkerk, Nieuw-Amsterdam	 Zangeres  
		  Jorien Habing
31 december 10.00 uur	 Eben-Haëzer, Klazienaveen	 Oudejaarsdienst
2024
1 januari 10.00 uur	 Eben-Haëzer, Klazienaveen	 Nieuwjaarsdienst
18 februari 10.00 uur	 Noorderkerk, Nieuw-Amsterdam	 Top 2000 dienst
10 maart 10.00 uur	 Zuiderkerk, Nieuw-Amsterdam
13 maart 19.30 uur	 Kruispunt, Erica	 Biddag
14 april 10.00 uur	 Eben-Haëzer, Klazienaveen	 Elspeets 
Mannenensemble
20 mei 10.00 uur	 Schaapskooi Bargerveen	 2e Pinksterdag
16 juni 10.00 uur	 Kruiskerk, Klazienaveen

Bij de gezamenlijke diensten zijn de andere kerken gesloten,  
met uitzondering van de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam.

DEELNEMENDE PROTESTANTSE GEMEENTEN
 
Noorderkerk, Vaart Noordzijde 139, Nieuw-Amsterdam Veenoord
Zuiderkerk, Vaart Zuidzijde 86, Nieuw-Amsterdam Veenoord
Het Kruispunt, Heidebloemstraat 2, Erica
Eben-Haëzerkerk, Langestraat 76, Klazienaveen  
(i.s.m. Nieuw-Dordrecht en Zwartemeer)
Kruiskerk, De Omloop 8, Klazienaveen

WEBSITE
 
Actuele gegevens kunt u vinden op onze website:  
www.kerken-met-vaart.nl
Daar vindt u ook de links naar de vijf deelnemende kerken met 
informatie over de kerken afzonderlijk.

PELGRIMSTOCHTEN
Houdt u van wandelen? Stil worden, maar ook praten over  
belangrijke onderwerpen in goed gezelschap? Dan nodigen  
wij u uit om mee te doen met deze Pelgrimstochten.

Dit seizoen wordt op de eerste zaterdag van elke twee maanden 
een pelgrimstocht georganiseerd van ca. 5 tot 7 km. Behalve in 
december, januari en de zomermaanden. We starten in een kerk 
met een kort Middaggebed. Daarna lopen we met elkaar de wan-
deling waarbij we een (Bijbel)tekst meenemen. Eerst in stilte en 
daarna kunnen we in gesprek over de tekst. De startlocaties kunt u 
vinden op de website van Kerken met Vaart.

Data
 
2 september 2023 - 13.00 uur.
4 november 2023 - 12.00 uur (lunch meenemen)
3 februari 2024 - 12.00 uur (lunch meenemen)
6 april 2024 - 13.00 uur
1 juni 2024 - 13.00 uur

In voorgaande jaren zijn er diverse bezinningswandelingen uitgezet. 
Daarvan zijn boekjes gemaakt die u kunt downloaden van de web-
site. Daarin staat de route met informatie en gespreksvragen. U kunt 
die zelf gaan lopen wanneer het u past.

‘Ga mee!’ is het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN). Het daagt ons uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde 
beweging van geloof, hoop en liefde. De kerk van Christus is een 

kleurrijk geheel. We worden opgeroepen om in alle diversiteit 
elkaar op te zoeken en de hand te reiken om samen te getuigen 

van Gods goedheid in de wereld. ‘Ga mee!’ 

KERKEN MET VAART
… een initiatief van vijf kerken langs de Hoogeveense Vaart.  

We hebben elkaar opgezocht om met behoud van ieders lokale  
plek en eigenheid in een samenwerkingsverband sterker te staan.  

Samen sta je sterker en kun je meer beweging en vaart maken.  
Het is de bedoeling laagdrempelige activiteiten aan te bieden waar 
iedereen aan kan deelnemen. Kerken met Vaart wil een tegenwicht 
vormen naast de ervaringen van krimp, vergrijzing, financiële- en 

bestuursproblemen in de kerk. Samen met alle betrokkenen,  
voorgangers, kerkenraden en gemeenteleden willen we de vaart  

erin houden, elkaar versterken en verrijken om zo gestalte te  
geven aan christen–zijn in deze tijd. 

‘Ga mee!’
Samen getuigen van geloof, hoop en liefde 

Jaarthema 2023-2024



KLIEDERKERK
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin 
jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis 
van Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt  
gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen  
ontdekken, samen vieren en samen eten.

Hieronder vind je het rooster. In de kerk waar de dienst 
wordt gehouden is die zondagmorgen niet een andere 
dienst. In de andere deelnemende kerken is wel dienst.  
Zie hiervoor onze website: www.kerken-met-vaart.nl

Data 

22 oktober 2023	 Noorderkerk Nieuw-Amsterdam
19 november 2023	 Eben-Haëzerkerk Klazienaveen
24 december 2023	 Noorderkerk Nieuw-Amsterdam
28 januari 2024	 Kruispunt Erica
24 maart 2024	 Noorderkerk Nieuw-Amsterdam
28 april 2024	 Kruispunt Erica - Palmpasenviering
2 juni 2024	 Eben-Haëzerkerk Klazienaveen
7 juli 2024	� Noorderkerk Nieuw-Amsterdam / 

buitenlocatie

PANNENKOEKEN ETEN OP FAT TUESDAY

Op Fat Tuesday is er, voorafgaand aan de 40 dagentijd (vasten
tijd) voor Pasen, een gezamenlijke maaltijd met pannenkoeken. 
Jong en oud van harte welkom! 

Plaats: Kruispunt, Erica
Datum: 13 februari 2024. Aanvang: 18.00 uur

THEMA BIJEENKOMSTEN
 
In het seizoen 2023-2024 van het kerkelijk jaar zal een aantal activ-
iteiten worden georganiseerd. Hieronder vindt u informatie over 
de onderwerpen, data en locaties. Actuele informatie is te vinden 
op de website van Kerken met Vaart en in de zondagsbrieven van 
de aangesloten kerken.

Filmavond: ‘Het gaat door!’
 
Plaats: Eben-Haëzerkerk Klazienaveen 
Datum: 31 oktober 2023. Aanvang: 19.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid voor een nagesprek.

Van de musical ‘Het gaat door!’ die in het voorjaar van 2023 is 
uitgevoerd in Erica, is een video gemaakt. De film neemt ons mee 
naar Rome, anno 64. De evangelist Lucas overhandigt zijn nieuwe 
boek aan de Romeinse advocaat Theofilus. Lucas laat daarin 
zien dat de boodschap van het evangelie niet stopt, ondanks 
dat de volgelingen van Jezus om hun geloof worden vermoord. 
Er worden gebeurtenissen getoond uit de geschiedenis van het 
christendom. Het verhaal van het evangelie gaat door als een 
droom van vrede die mensen bemoedigt en inspireert. Maar er 
is ook de voortdurende confrontatie met de harde macht van de 
gevestigde orde. Uiteindelijk wordt in de film de sprong naar het 
kerkelijk leven in de huidige tijd gemaakt. Dwars door alles heen 
blijkt het evangelie stand te houden.  Het christendom heeft  
toekomst, omdat geloof, hoop en liefde nooit zullen verdwijnen.  
Het gaat door!
 

Zorg in de laatste levensfase:  
palliatieve zorg/sedatie en euthanasie

Plaats: Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam. 
Datum: 14 november 2023. Aanvang: 19.30 uur.
Spreker: Ds. Wim de Groot, geestelijk verzorger Treant Zorggrooep

Wat is palliatieve zorg voor mensen in de laatste levensfase? Geef 
je die thuis of in een zorginstelling? Wat betekent dat voor zorg
verleners en mantelzorgers? En wat is het verschil tussen palliatieve 
sedatie en euthanasie? Over de vragen die er kunnen zijn rond de 
zorg in de laatste levensfase wil ds. Wim de Groot met ons van ge-
dachten wisselen vanuit zijn ervaring als geestelijk verzorger in Treant.
 

Ga mee eten!

Plaats: Kruispunt Erica. 
Datum 6 februari 2024. Aanvang 18.30 uur 
 
Samen eten verbindt mensen met elkaar. Samen eten is uitdelen 
en delen. Het kan een inspiratiebron zijn voor goede gesprekken 
en de ervaring dat geloof, hoop en liefde nog steeds zeggingsk-
racht heeft. In vrijwel alle culturen speelt samen eten een grote 
rol. Ook in veel bijbelverhalen komt de gezamenlijke maaltijd 
terug. Gegevens uit de Bijbel en de bijbelse tijden hebben mensen 
ertoe gebracht bijbelse recepten te schrijven. We gaan ze uitprob-
eren! Van harte uitgenodigd om mee te eten!!
 

Je zult maar vluchteling zijn, asielzoeker of statushouder…!

Plaats: Noorderkerk Nieuw-Amsterdam
Datum: 20 maart 2024. Aanvang 19.30 uur.
Spreker: Dhr. Helmer Roelofs van Stichting Inlia 

Inlia is een Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met 
Asielzoekers. Een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeen-
schappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Helm-
er Roelofs zal ons vertellen over de problematiek die Inlia ervaart 
met het plaatsen van asielzoekers en statushouders. En hoe lokale 
kerken daar veel in kunnen betekenen. Vanuit Inlia zijn er diverse 
nationale en internationale projecten opgezet. Ook daar horen we 
meer over. Het belooft een avond te worden die de ‘asielcrisis’ en 
wat daarmee samenhangt, dicht voor onze voeten brengt.


